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DE VAGANT        
Hét begrip in jenever 

Master in genever for more than 35 years 

Maestro en genever por más de 35 años 

Maître en genièvre depuis plus de 35 ans 

Meister im Genever seit mehr als 35 Jahren 

DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT VAN DE
KONINKLIJKE GIDSENVERENIGING VAN ANTWERPEN
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Tot Nut van ‘t Algemeen
In het vorige nummer stelde Hugo Vereeck:

“Laten we de ontelbare Onze-Lieve-Vrouwkes hun verhaal verder laten zetten...” 
Dat is precies wat Alain Cols, secretaris van de onvolprezen vereniging Voor Kruis en Beeld deed.
Zonder deze vereniging zouden we op heel veel plaatsen in Antwerpen geen verwondering en verbazing verwekken 
bij onze bezoekers, wanneer ze onze Madonna’s zien.
We zouden anders - zeker voor de oudste - enkel nog naar verweerde ‘stompen’ kunnen kijken...

Waarschijnlijk is de oudste in het 
straatbeeld nog zichtbare Madonna 
(1587) te vinden op de gevel van ons 
stadhuis. Waarschijnlijk ook de groot-
ste, met haar bijna 4 meter hoogte.
Die kwam er na de herovering van 
Antwerpen door Farnese in 1585 om 
de Calvinistische Brabo te vervangen. 
Gebeeldhouwd in natuursteen door 
Philip(pus) De Vos (ca. 1540-1587).
Wat je misschien niet wist, is dat 
ze tijdens het Franse Bewind weer 
van de gevel verdween en pas op 13 
augustus 1831 haar rechtmatige plaats 
terugkreeg.
Opvallend is haar golvende haar dat 
tot op haar middel neerhangt, naar de 
Madonna van Loreto...

Ook bijzonder oud zijn de (toen) 
volkse Madonna’s  van Huibrecht Van 
den Eynde. De eerste op de frontaal-
nis van de kapel van het Elzenveld 
(1630), de tweede op de binnenplaats 
van het Maagdenhuismuseum (1636). 
Beide ondertussen na restauratie veilig 
en droog binnen geplaatst en op hun 
originele plaats vervangen door kunst-
stof replica’s.

Volgt Onze-Lieve-Vrouw, Moeder 
van Smarten, - Nuestra Señora de la 
Soledad - in de Pieter Van Hoboken-
straat 9 (rond 1691, lindehout). Je 
zou haast denken dat zij de titel van 
‘Oudste Madonna met lantaarn’ zou 
mogen dragen.
Maar origineel is ze geen gevelmadon-
na. Ze komt uit het klooster van de 
paters miniemen op de Meir en werd 
- na wat omzwervingen - pas in 1956 
op deze voorgevel in een vitrinekast 
geplaatst. De lantaarn zal waarschijn-
lijk ook pas toen geplaatst zijn.

Een betere kandidate voor de gezoch-
te titel is een van de meest statige en 
mooiste Madonna’s, die je kan vinden 
in de Markgravestraat 17.
Nogal groot uitgevallen voor deze 
gevel en... zonder lantaarn.
Maar - zoals bijna al het beeldhouw-
werk in onze stad - heeft ook zij me-
nige city trip in eigen stad achter de 
rug. Oorspronkelijk was ze te vinden 
op de hoek van de Lombardenvest en 
de Lombaardstraat. Maar dan met 
baldakijn, Heilige Geest en... met een 
lantaarn.
Of die lantaarn ook even oud is als 
het beeld blijft nog een open vraag tot 
iemand het bijhorende kasticket vindt.

Het beeld werd miraculeus gespaard 
toen het pand in 1945 getroffen werd 
door een V-bom. In 1948 verhuist het 
eerst een paar jaren naar de kelders 
van de kathedraal, waarna het in 1956 
terug het daglicht mag zien op de bin-
nenplaats van de gebouwen van “La 
Métropole” op de Lombardenvest. 
Na het verdwijnen van die krant komt 
het op de huidige locatie terecht.

Het wordt toegeschreven aan Alexan-
der Van Papenhoven (1668-1759) en 
zou in 1698 zelfs zijn meesterproef 
geweest zijn voor de toegang tot de 
Sint-Lucasgilde.

Een waarschuwing voor gidsen: op 
de gevel hangt ook een plaatje met 
uitleg... maar het staat vol met histo-
risch fake news. Met een foute maker 
en een foute datum. Veroorzaakt 
door een verwisseling met een andere 
Madonna, ook op de Lombardenvest. 
Eigenlijk zou het bordje beter verwij-
derd of vervangen worden...
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Géén middeleeuws Schipperskwartier

De Stoofstraat is ontstaan als verbinding tussen een van 
de oudste straten van Antwerpen, de Hoogstraat en de 
kaai. De Hoogstraat leidde van de bewoningskern rond 
het Steen naar deze rond de Sint-Michielskapel, de latere 
Sint-Michielsabdij. De hoge rug ten zuiden van de Sint-
Jansvliet wordt de “Platea Sancti Michaelis” genoemd, ten 
noorden de “Alta Platea”.
De bewoning kent een natuurlijke groei langs de Alta 
Platea en vormt zo een soort vroege lintbebouwing. Als 
bij de tweede stadsuitbreiding een nieuwe stadsmuur die 
Alta Platea rond 1200 insluit, is dit niet om dit gebied te 
verkavelen, maar om een nieuw stuk stad te beschermen. 

Velen denken dat de Stoofstraat vanouds een ware prostitutiebuurt was. Meestal worden daarbij pittige verhalen 
verteld over publieke baden waar mannen en vrouwen zich gemengd wasten, wat leidde tot ontucht en tot een straat 
met bordelen. Dit is afgeleid van het idee dat “Stoof” verwijst naar meerdere stoven en dat een stove altijd een derge-
lijke gelegenheid moet zijn. Het nummer 14 met zijn twee deuren wordt dan nog eens extra vermeld omdat de twee 
deuren daar zouden gediend hebben om mannen en vrouwen gescheiden binnen te laten.

De Alta Platea of Hoogstraat heeft haar eigen poort in 
deze omwalling ter hoogte van een natuurlijke inham, de 
Sint-Jansvliet. De bewoning groeit sterk aan en bereikt 
rond 1300 al zo’n omvang dat men een nieuwe omwal-
ling aanlegt, die de Antwerpse stadsgrenzen ver zuid- en 
westwaarts verplaatst. Hoewel de verstedelijking is ingezet, 
kunnen we nog niet van een aaneengesloten bebouwing 
spreken. Buiten lege erven, die soms pas in de zestiende 
eeuw worden ingevuld, blijft er ook ruimte voor doorgan-
gen die de stallen en gronden, behorend bij huizen aan 
de Hoogstraat, moeten ontsluiten. En die zoals gezegd 
toegang moeten geven tot de Schelde-oever.
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Samen met de geografische bepalingen vormt het patroon 
dat zo ontstaat, een aanzet voor zijstraten.
Waarschijnlijk zijn de poorten aan de kaaien een verste-
ning van de bestaande doorgangen naar de oever, aange-
zien ze niet altijd op de meest logische plaats te vinden 
zijn.

De huidige Vlasmarkt was zo’n doorgang, waarvan het 
karakter al begin veertiende eeuw tot een ware straat zou 
zijn geëvolueerd. Ze mondde uit op het Bierhoofd via 
een volwaardige poort, het zogenaamde Maaigat dat deel 
uitmaakte van de vesten uit 1295-1314.

Op dezelfde manier geeft een andere poort uit deze perio-
de, het Sandersgat, een doorsteek naar de Hoogstraat.
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Deze ontstaat waarschijnlijk tegelijk met de poort,
ca. 1300, maar de eerste vermelding is pas in 1336.

Dat men van daaruit de Hoogstraat kan bereiken, is moge-
lijk te danken aan de stal achter het huis de Peerboom in de 
Hoogstraat, waarvoor aan de noordzijde van het huis een 
doorgang tussen de huizen blijft. Langs dit pad worden 
geen huizen vermeld en het wordt gekwalificeerd als steghe 
en vanaf 1356 als een “steghe daer men gaat ter Zande waerts” 
zonder verder enige naam. Het woord steeg kan hier gele-
zen worden in zijn oudere betekenis: pad.
Deze aanduiding blijft in voege tot de vijftiende eeuw.
Het traject van de Stoofstraat is van in het begin bepaald 
door de inplanting van het hoekhuis de Peerboom en de lig-
ging van het Sandersgat. De straat loopt eerst in een rechte 
hoek vanaf de Hoogstraat langs de grond van de Peerboom, 
zwaait dan naar links en gaat verder in een rechte lijn naar 
het Sandersgat.

Veel, veel later zal Jozef Linnig in 1886 een mooi kadezicht 
schilderen met links het Sandersgat met daarachter de 
Stoofstraat (pagina hiernaast).

Het belang van deze doorgang neemt aanzienlijk toe wan-
neer de stad vanaf 1396 het Zand begint te verkavelen, 
waardoor de bewoning zich vanaf de Hoogstraat naar het 
westen uitbreidt. Voor 1394 moet aan de noordkant van de 
straat misschien het eerste of een van de eerste huizen in 
de straat gebouwd zijn, juist om de hoek.
De topografische reconstructie van de situatie rond 1400 
opgesteld door G. Asaert, vermeldt dit huis en de beide 
hoekhuizen met de Hoogstraat. In 1408 is er nog melding 
van de “Zantsteghe”, in 1421 is het voor het eerst de “Zant-
strate”. Ze bereikt dus het statuut van straat, maar alleen als 
doorgang naar het Zand.
Eveneens in 1421 verandert dit. Ze krijgt een eigen iden-
titeit toegemeten, zich demonstrerend in de benaming 
“Sint-Jacobstraat”, meestal met een verdere kwalificatie om 
het onderscheid te maken met de in de vijftiende eeuw 
ontstane Sint-Jacobstraat aan de huidige Sint-Jacobskerk. 

Die Sint-Jacobstraten zijn beide genoemd naar gasthuizen 
voor de pelgrims naar Sint-Jacob van Compostella. Voor 
de Stoofstraat betreft het het Sint-Julianusgasthuis, dat 
werd gesticht in 1305 als onderdak voor arme reizigers aan 
de ‘porte van den Hogherstraten’, dit is de zuidwesthoek van 
de Hoogstraat. De gronden van dit gasthuis strekken zich 
achteraan uit tot tegen de Stoofstraat en beslaan een groot 
deel van de zuidzijde van de straat.
Zo komen tot einde vijftiende eeuw voornamelijk de bena-
mingen “Ste Jacops strate by Tzant”, “Sinte Jacops strate bide 
potstove”, “Sente Jacopsstrate die men heet Tstoefstraetken by 
Ste Jans Gasthuys” en de “Sinte Jacopsstrate alias de Stoof-
strate” voor.
De naam van het huis de Potstove wordt vanaf 1421 ge-
bruikt als onderscheid voor deze Sint-Jacobsstraat.
De Potstove is gelegen aan de noordkant van de Stoofstraat, 
waar het nog in 1495 vermeld wordt.
Volgens een schepenakte van 1499 stond het tussen het 
Gulden Cruys en de Gulden poort, op de plaats waar in de 
zestiende eeuw de huizen St.-Jacob en het Lammeke staan. 
Een schepenakte van 1571 wijst aan dat het zestiende-
eeuwse huis het Lammeke hetzelfde huis is als het vroegere 
de Potstove (ter hoogte van het huidige nr. 1).

In 1447 worden aan de zuidwesthoek van de Hoogstraat 
twee “huisingen” (luxewoningen) vermeld met “heur stallen” 
op de hoek van het “Stoefstraetken daer men ter zande waert 
gaet”. Het ene huis wordt de Peerboom genaamd, met het 
naastliggende huis strekkend in de Hoogstraat tot tegen 
Sint-Julianus en in de Stoofstraat “achter uytcomende met 
eenen stalle aen de voirschr. Gasthuys erve” (Sint-Julianus). 
Dit hele blok aan de zuidkant van de straat is midden vijf-
tiende eeuw dus nog voor zeker twee derden onbebouwd 
en ook de grond van Sint-Julianus aan de Stoofstraat ligt 
nog braak.

In 1443 wordt de Hoogstraat door brand verwoest, maar 
er zijn geen aanwijzingen dat in de Stoofstraat schade is 
geleden.

De Stoofstraat (-) op het oudste plan in vogelvlucht (ca. 1525-1528),
vooraan uitlopend op het “Sandersgat”. Links daarvan het “Maaigat”.

Waar koeien een laatste blik op wierpen...
Hoek Veemarkt - Korte Doornikstraat

We positioneren ons op de hoek gevormd door de 
Veemarkt, de Korte Doornikstraat en de Zwart-

zusterstraat. Dit is een plek die in het stadsweefsel haar 
huidige vorm heeft gekregen in de loop van de 13de eeuw, 
nadat in 1256 de dominicanen zich kwamen vestigen op de 
gronden van kannunik Hugo Nose (de Dries).
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Wat we vandaag zien, is gelukkig wat minder onderkomen 
dan de foto bovenaan. Maar toen de runderen hier (voor 
een laatste keer) loeiden, stond er nog een houten huis.

We kijken eerst de Zwartzustersstraat in. Die heette 
oorspronkelijk “Jacopijnstraat” of “Predikherenstrate”, wat 
eigenlijk hetzelfde betekende. “Jacobijn” en “predikheer” zijn 
allebei synoniem van “dominicaan”. Met het dominicanen-
klooster vlakbij is dat dus logisch.
De Zwartzusters (of Augustinessen) kwamen pas in 1345 
en vestigden hun klooster verderop in de straat.

Van waar we staan, is de houten gevel vooraan rechts in 
de straat het meest opvallend. Hij geeft ons een goed idee 
van de dominante bouwstijl van vóór het jaar 1546, toen 
houten gevels verboden werden o.w.v. het brandgevaar. Het 
geeft ons een mooi beeld van het stijl- en regelwerk waarop 
de houtbouw steunde en van de stenen scheidsmuren.
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Het toont ons hoe de rooilijn werd gerespecteerd op 
straatniveau, maar ook hoe de bouwheren via overkragen-
de bouwlagen en erkers op de verdiepingen ruimte wonnen 
op het publieke domein.
Jammer genoeg is deze gevel in alle betekenissen van het 
woord façade: erachter schuilt een stenen en betonnen 
constructie die dateert uit het begin van de jaren 1990.

Dit perceel heette oorspronkelijk De Witte Engel en het 
huis met houten gevel dat hier stond, werd in 1971 afge-
broken en gereconstrueerd in het Openluchtmuseum van 
Bokrijk (foto hierboven). Volgens Pierre Diriken is ook 
de huidige gevel in de Zwartzustersstraat opgetrokken 
“naar het origineel concept uit 1459”. Volgens hem zijn de 
gevels van De Witte Engel in Bokrijk en de huidige in de 
Zwartzustersstraat dus identiek. Zelfs een oppervlakkige 
kijk toont aan dat dit niet klopt. Het gelijkvloers vertoont 
nog enige overeenkomsten, met een reeks hoge vensters 
links op een stenen onderbouw, en de dubbele deur rechts, 
met daarboven enkele kleinere ramen. De eerste verdieping 
verschilt echter fundamenteel. Waar er in Bokrijk slechts 
twee dubbele ramen zijn en het grootse deel van de gevel 
uit briefpanelen bestaat, is de hele verdieping in de Zwart-
zustersstraat één opengewerkte vensterpartij.

Als dit geen kopie is van de oorspronkelijke gevel, wat is 
dit dan wel ?
Bij R. Tijs lezen we dat het om een gevel gaat “die oorspron-
kelijk in de Saucierstraat had gestaan, en waarvan de opme-
tingen bewaard waren gebleven die opgemaakt waren toen 
de gevel op het einde van de negentiende eeuw werd gesloopt.” 
Hiermee wordt waarschijnlijk de gevel van het huis De 
Rosyncorf bedoeld. Op p. 91-96 van R. Tijs (1993) vinden 
we naast foto’s van dit huis ook nauwkeurige opmetingste-
keningen van architect Truyman (zie hiernaast).
Hieruit blijkt dat de gevel in de Zwartzustersstraat inder-
daad in grote mate geïnspireerd is op die van het huis 
De Rosyncorf, maar dat hij er toch ook in grote mate van 
verschilt, met name door het verschil in grootte.
Het perceel van de vroegere Witte Engel is duidelijk breder 
dan dat van de oorspronkelijke Rosyncorf.

De gevel van De Rosyncorf was horizontaal net in twee 
gedeeld, met op het gelijkvloers in de linkerhelft vier ramen 
en in de rechterhelft een dubbele deur, waarvan de rechter 
ongeveer 1/3 smaller was dan de linker. Boven de deuren 
was er een licht vooruitspringende erker met drie ramen.

Om het verschil in breedte op te vangen heeft de architect 
van het huis in de Zwartzustersstraat de beide helften 
verbreed. Dit resulteert in een extra raam in de linkerhelft, 
bredere deuren (zij het met respect voor de breedteverhou-
dingen) en een extra raam in de erker.
De zandstenen basis onder de ramen in de linkerhelft is 
behouden, evenals de toegang tot de kelder. Het kelder-
raam, dat in De Rosyncorf precies in het midden van de 
muur tussen de keldertoegang en de deur stond, wat voor 
een mooi evenwicht zorgde, is op het eerste gezicht wat 
kleiner en staat in de linkerhelft van deze muur.
De ijzeren geerden voor de ramen vinden we ook terug, 
zelfs de halfcirkelvormig gebogen geerden aan het venster 
links van de deur.

De tweedeling van het gelijkvloers loopt in beide huizen 
door op de eerste verdieping en wordt gemarkeerd door 
een centrale verticale balk. Waar er in De Rosyncorf aan 
beide zijden van die balk vier ramen van twee geledingen 
waren, zijn er in het huidige huis telkens vijf.

Het grootste verschil tussen beide woningen is dat de 20ste-
eeuwse versie een extra verdieping heeft gekregen: deze 
heeft vier bouwlagen, terwijl De Rosyncorf er maar drie 
had. De eerste verdieping werd gewoon gekopieerd tot een 
tweede verdieping.
Deze ingreep betekent niet dat deze gevel ons een foute 
voorstelling van het uiterlijk van een 15de-eeuwse huis zou 
geven. Er bestonden wel degelijk woningen van vier bouw-
lagen met een houten voorgevel.
Ook in de geveltop heeft de verbreding consequenties. 
Waar De Rosyncorf onderaan in de geveltop een drielicht 
had, heeft men in de nieuwe versie aan elke zijde van dit 

1542, een “annus horribilis”

Voor het hertogdom Brabant is 1542 een jaar om niet te vergeten. Maarten van Rossum is een exponent van die 
periode, zijn strooptocht door Brabant wordt een beklijvende gebeurtenis. Tot ver in 1543 verschijnen er tientallen 

pamfletten, nieuwstijdingen en vliegende bladen, zowel in proza als in verzen, die soms van week tot week afschrikwekken-
de incidenten aan de kaak stellen en het dappere verweer van de Brabanders beschrijven.
Uit dat geheel rijst de figuur van Maarten van Rossum, in dienst van Gelre, op als een ongekend monster, wild om zich 
heen rovend, moordend en verkrachtend.
In die tijd staat Gelre in de rest van de Nederlanden bekend als een soort schurkenstaat. Vooral in Brabant beklaagt men 
zich dat de Gelrenaren telkens terugkomen om te roven, te moorden en plat te branden. “Snaphanen” noemen zij hen, dat 
is een klassiek scheldwoord voor ronddolende rovers.
In feite wil Gelre vooral zijn onafhankelijkheid bewaren, ten koste van alles…

Waarom is 1542 zo belangrijk en vooral: wat is de aanleiding tot de gebeurtenissen die zich afspelen en hoe eindigt 
dit alles… ?

Achter de schermen
François I, koning van Frankrijk (1494-1547)
Geboren in 1494 wordt hij in 1515 gekroond.
Onder zijn beleid wordt het Frans de officiële bestuurstaal.
Er zijn continu spanningen (en oorlogen) met de Habsburgers en Karel V over 
de heerschappij in Noord-Italië. In 1525 wordt hij zelfs door Karel gevangen 
genomen in de slag bij Pavia. Na zijn vrijlating valt hij Napels aan maar wordt 
weer verslagen. Hierna volgt de Damesvrede van Kamerijk, in 1529 gesloten tus-
sen Margaretha van Oostenrijk en Louise van Savoye (zijn moeder).
Hij onderhoudt goede betrekkingen met het Ottomaanse rijk en Süleyman I 
die hem steunt in zijn strijd tegen Karel.
In 1541 zoekt François nieuwe bondgenoten in zijn strijd tegen Karel V en 
sleept daarin het hertogdom Gelre mee. François is ook een man die van 
vrouwen houdt ”une cour sans dames est un printemps sans roses” zegt hij. Terwijl 
hij gehuwd is met Eleonora van Oostenrijk, de zuster van Karel V (!), is de du-
chesse d’ Étampes zijn favoriete maîtresse. Op haar beurt heeft zij een favoriet: 
Nicolas de Bossut, seigneur de Longueval. Als diplomaat ijvert deze actief voor 
het huwelijk van Jeanne d’Albret (François is haar oom) met Willem van Kleef 
in 1540. Jeanne is pas 12 jaar oud…
In de lente van 1542 wordt hij door François belast met het ronselen van troe-
pen in Gelre als steun voor de hertog in zijn strijd tegen de Habsburgers.

Willem V van Kleef (genaamd de Rijke), hertog van Kleef, Gulik en Berg en 
Gelre.
Wanneer Karel van Gelre in 1538 sterft wordt hij in een praalgraf bijgezet in 
de Sint-Eusebiuskerk in Arnhem. Willem van Kleef wordt als zijn opvolger 
gekozen. Om zijn heerschappij zeker te stellen trouwt hij in 1541 met Jeanne 
d’Albret, zoals gezegd een nicht van de Franse koning. Zijn zus Anna van Kleef 
huwelijkt hij uit aan de Engelse koning Hendrik VIII.
Van 1539 tot 1543 regeert hij over het naastgelegen Gelre en raakt daardoor ver-
wikkeld in de Gelderse oorlogen die de heerschappij over het hertogdom zullen 
bepalen.
Hij hernieuwt het bondgenootschap met Frankrijk en weet daarnaast de Deen-
se koning Christiaan III voor zijn zaak te winnen. De drie partijen spreken af 
om gezamenlijk de aanval te openen op de Habsburgse gewesten.
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Een jaar later breekt hem dat zuur op: met het verdrag van Venlo van 1543 moet hij het hertogdom - inclusief het graaf-
schap Zutphen - afstaan aan onze keizer Karel V. Gelre wordt dan een van de Zeventien Provinciën.
Één van de gevolgen is de ontbinding van zijn huwelijk met Jeanne d’ Albret op grond van het niet-consummeren en ook 
omdat Jeanne volgens haar eigen zeggen tegen haar wil is getrouwd.

Maria van Hongarije (1505-1558), Landvoogdes der Nederlanden.
Zij is een dochter van Filips de Schone en Joanna van Castilië.
Ze wordt door haar broer Karel V aangesteld als onze landvoogdes in 1531. 
Haar naam komt van het feit dat ze door haar grootvader Maximiliaan van 
Oostenrijk als bruid beloofd werd aan de nog ongeboren eerste zoon van Wla-
dislaus II, koning van Hongarije en Bohemen. Deze zoon (de latere Lodewijk 
II van Hongarije) wordt in 1506 geboren. Het huwelijk wordt in 1522 in Wenen 
voltrokken. Helaas sneuvelt Lodewijk reeds in 1526 in een veldslag tegen de 
Turken. Maria neemt dan het regentschap op tot aan de kroning van de nieuwe 
koning, haar broer Ferdinand.
Na de dood van haar tante Margaretha van Oostenrijk in 1530 wordt ze door 
haar broer Karel V aangesteld als landvoogdes der Nederlanden. Tijdens haar 
regeringsperiode geeft ze blijk van een grote toewijding aan de keizer en blijft ze 
trouw aan de Habsburgse politiek.
De eenwording van de Nederlanden wordt in 1543 voltooid wanneer met het 
Traktaat van Venlo Gelre als laatste Nederlands gewest onder Habsburgs be-
stuur komt. De status van de Nederlanden als apart onderdeel van het Habs-
burgse Rijk wordt in 1549 bevestigd door de Pragmatieke Sanctie, waarin wordt 
vastgelegd dat de Nederlanden als één gebied geërfd zouden worden door 
toekomstige Habsburger-vorsten. Op 25 oktober 1555 legt Maria tegelijk met 
het aftreden van Karel V haar bestuursfunctie over de Nederlanden neer.

Hoofdspelers
Maarten van Rossum (ca. 1490-1555)
Blaken en branden is het sieraad van de oorlog
“Soe is uut den landen van hertogh Willem van Cleve/ ver-
radelijck ghecomen int quartier van Brabant als vrient sonder 
ontseggen/ een verradere/ geheeten Merten van Rossem/ hem 
scrivende Heere hooarmeye van snaphanen ende roovers/ den 
huysman groot overlast doende/ brandscattende dorpen en 
vlecken/ vanghende/ spannende/ pilgerende/ bernende/ en 
comende tot by Antwerpen/ achter Sinte Wilbrots kercke den 
pothoeck genaemt sloech hy op Sint Jacobsdach1 sinen leghere/ 
meynende duer verraderien en practyken die alder costelijckste 
vermaerste coopstat te bescadigen en scoffieren/ dwelck die al-
mogende God verhuet heeft. En als hy sach dat zijn meyninge 
te vergeefs en om niet was/ soe is hy vort van daer geweken 
voer by de stadt van Lier over Duffel en Walem (die inde 
gront verbernende) nae die goede stadt van Loven/ meynende 
die oock verradelijck inne te nemene binnen den tijde dat 
bestant geroepen was omtsame sprake te houden.”

Het geboortejaar en -plaats van Maarten zijn niet gekend, 
vroeger werd 1478 vooropgesteld maar waarschijnlijk is het 
rond 14902 in Zaltbommel. Hij is geboren als tweede zoon 
in een Gelderse familie van adel en had nog twee zussen, 
zijn vader was o.a. heer van Rossum.
In verschillende publicaties wordt hij vermeld als Maarten 
van Rossem of Zwarte Maarten.

Aan het eind van 15e en het begin van de 16e eeuw proberen 
de hertogen van Bourgondië en hun opvolgers de Habs-
burgse keizers Maximiliaan I van Oostenrijk en Karel V 
hun grondgebied in de Nederlanden verder uit te breiden. 
Zij hebben in de noordelijke Nederlanden reeds lange tijd 
Brabant, Holland en Zeeland in bezit, maar trachten nu 
ook de rest van het gebied definitief onder hun controle te 
krijgen.
Dat levert strijd op met de hertog van Gelre (Gelderland). 
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Clara Goessen, het heksenoffer dat een 
knieval inhield van de 17e-eeuwse Antwerp-
se onafhankelijke juridische overheid ?

Dankzij de inspanningen van de stadsomroeper deze voor-
middag had het nieuws als een lopend vuurtje de ganse 
stad bereikt en begint de Grote Markt in Antwerpen zich 
stilaan te vullen met kijklustigen. Allerlei venters mengen 
zich onder het publiek en bieden luidkeels hun waren aan. 
En zien we niet bij de eerste rijen de befaamde schilder 
Frans Francken II staan die minzaam enkele bekende Sint 
Lucas-gildebroeders begroet, alsook een vrouw met aan 
haar hand de 4-jarige Antoon van Dijck ? Maar hij blijft 
niet staan en loopt verder op zoek naar zijn confrater Pie-
ter Paul Rubens, doch deze verblijft momenteel in Italië.

Een half uur voor de voorstelling zien we rechts vooraan de 
gezagsdragers opdagen. We herkennen schepen Jan Bax, 
de jezuïet Martin Delrio, de leden van de vierschaar alsook 

schout Hendrik van Varick. En uiteraard onze buitenbur-
gemeester Nicolaas Rockox en binnenburgemeester- ver-
antwoordelijk voor rechtspraak - Balten de Robiano.

Het geroezemoes onder de kijklustigen valt stil als de 
Antwerpse scherprechter Henrie van den Berghe in gezel-
schap van de ter dood veroordeelde, onder bewaking van 
enkele kolfdragers, de markt betreden. Het is een vrouw. 
Zij draagt een lang wit kleed en houdt haar hoofd deemoe-
dig naar beneden. Op de weg van het Steen naar de Grote 
Markt hielden zij een kort oponthoud aan het kruisbeeld 
op de Palingbrug, waar zij nog enkele gebeden kon plaat-
sen. Eenmaal aan de staak aangekomen, die in de grond 
was geplant, wordt zij hieraan vastgeketend met handen 
en voeten. We zien dat de scherprechter zelf, een lus rond 
haar hals legt. De kolfdragers komen nu met takken aange-
zeuld en leggen deze rond het slachtoffer.
Het is muisstil. Je hoort niets, zelfs geen vogel. Het is of de 
natuur aanstoot lijkt te nemen aan dit wansmakelijk 

3

We zijn 22 augustus 1603. Een koude zomerdag, en 
dit is al jaren zo, omwille van de kleine ijstijd die 

onze gewesten teistert.



Wie is Wie ? in Antwerpen 1575

Dat luidt:
“Mozes met de Tien Geboden te midden van de Israëlieten
Maerten de Vos, 1574-1575

Mozes staat prominent in het midden met de Tien Geboden. 
Om hem heen staat een Antwerpse vriendengroep: de families 
Panhuys, Hooftman, Plantijn en anderen. Ze laten zich por-
tretteren als leden van het volk Israël, die vrijwillig schatten 
naar Mozes brengen om er een tabernakel, een gewijde behui-
zing voor God, van te bouwen. Het is een politiek en religieus 
statement: deze calvinisten tonen dat ze alleen God gehoor-
zamen. Zij stonden aan de kant van Willem van Oranjes 
opstand tegen de Spanjaarden.”

De stelligheid waarmee dit schilderij geïnterpreteerd 
wordt, roept echter enkel vragen op.
Wat over Plantijn gezegd wordt, klopt niet. In het artikel 
“Christoffel Plantijn en het Huis der Liefde” in de Antwer-
psche Tydinghen van juni 2020 heb ik aangetoond dat 
hij geen calvinist was en in de hele kwestie van de opstand 
enkel vrede betrachtte. Plantijn heeft nooit een politiek 
standpunt ingenomen, maar zich telkens geschikt naar de 
heersende partij. Hij ontving Willem van Oranje in zijn 
drukkerij-uitgeverij en schreef lofdichten voor hem, waarin 
hij in de eerste plaats zijn hoop op (godsdienst)vrede 

uitdrukte. Indien we een daad van Plantijn als een politiek 
statement zouden kunnen interpreteren, dan is het wan-
neer hij in 1585, nadat Alexander Farnese Antwerpen heeft 
ingenomen, onmiddellijk vanuit Leiden naar de Schelde-
stad terugkeert. Dit zou dan aantonen dat hij niet “aan de 
kant van Willem van Oranjes opstand tegen de Spanjaarden” 
stond maar dat hij Filips II erkende als legitieme vorst van 
de Nederlanden.
Als dit schilderij inderdaad een politiek en religieus 
statement is, kunnen we ons afvragen of Plantijn en zijn 
familie wel degelijk hierop werden afgebeeld. En waar staat 
hij dan ? En wie waren de families Panhuys en Hooft-
man ? Over welke andere families gaat het ? Wat waren de 
verhoudingen tussen deze families, waarvan in geen enkele 
biografie van Plantijn sprake is ?

Een portrait historié
Het is duidelijk dat dit schilderij een zgn. Portrait Historié 
is: er wordt een Bijbels tafereel afgebeeld maar iedereen 
kan zien dat de omstanders geen toevallige modellen zijn, 
maar portretten van bestaande personen. De moeilijkheid 
met dergelijke portretten is dat de identiteit van de gepor-
tretteerden niet altijd te achterhalen is.

In het - onvolprezen - museum Catharijneconvent in Utrecht hangt een schilderij waaraan je als Antwerpse stadsgids 
niet kunt voorbijlopen, zeker niet als je het bijschrift leest...

Denk hierbij gewoon aan de foto’s die je vindt in een oude 
koekendoos bij je ouders of grootouders. Als niemand er 
ooit aan gedacht heeft om op te schrijven wie wie is, zijn 
deze foto’s na enkele generaties waardeloos.

In dit geval worden we, alvast voor zeven personen, gehol-
pen door de schilder, Maerten De Vos.
Hij heeft nl. op een subtiele manier de naam van deze af-
gebeelden verwerkt in hun portret: de leden van de familie 
Panhuys. Wat vanop afstand geborduurde versierselen 
lijken, blijken van dichtbij letters te zijn. Zo lezen we op 
de omslagmantel van de staande man, tweede van rechts 
(10): “PEETE PANHV ÆTATIS SVÆ • 46”, en op de 
linkermouw van het jongetje voor hem (12): “PEETER 
PANHVYS / ÆTATIS / SVÆ • 8”. Vader Peter Panhuys 
heeft zijn hand gelegd op de schouder van zijn achtjarige 
erfgenaam met dezelfde naam. Verder zijn er nog zijn der-
tigjarige vrouw Margarita Hooftman (15) en hun andere 
kinderen: Bartholomeus (13) – vier jaar, Gielis (14) – een 
baby, Margarita (16) – zes jaar, en Anna (17) – 10 jaar.

Peter Panhuys
Erg veel is over hem niet geweten. Hij werd geboren in 
1529 in het stadje Limburg aan de Vesder, tot de Slag bij 
Woeringen in 1288 de hoofdstad van het Hertogdom 
Limburg, nu in de provincie Luik.
Heel wat voorouders bekleedden belangrijke functies en 
zijn vader was schepen van het hooggerecht in Limburg en 
in 1535 ook burgemeester van deze stad. Hij stierf echter 
in 1536.
De moeder van Peter, Jehanna du Bois, hertrouwde, zodat 
we kunnen aannemen dat hij mede door zijn stiefvader 
werd opgevoed, die net als zijn vader burgemeester werd 
van Limburg.
Over wat er verder gebeurde, tasten we in het duister. 
Rond 1555 duikt hij in Londen op als agent voor Gillis 
Hooftman. In 1561 trouwt hij met Margaretha Hooftman, 
geen dochter van Gillis Hooftman maar van diens broer 
Bartholomeus1. In 1566 blijkt dit echtpaar in te wonen bij 
Gillis Hooftman in het Huis Pollenaken, tegenover het 
Steen2. Ze krijgen in totaal twaalf kinderen, van wie er vier 

in hun eerste levensjaar sterven.
De oudste zoon, Peter, die op het schilderij afgebeeld 
wordt als achtjarige in 1574, sterft in 1576.
In 1577 en 1578 komt Peter Panhuys voor op de lijst van 
12 notabelen die worden toegevoegd aan de schepenen, 
wat wijst op calvinistische sympathieën. In die tijd wordt 
hij ook thesaurier van de stad.
Na de Val van Antwerpen verhuizen Peter Panhuys en 
Margaretha Hooftman naar Amsterdam.
Spoedig na hun aankomst sterven ze: Margaretha op 
10 november 1585 en Peter drie dagen later. Ze worden 
samen begraven op 15 november in de Oude Kerk in 
Amsterdam.
De man die op het schilderij boven Margaretha Hooftman 
staat en naar haar wijst, zou volgens J.W. Zondervan haar 
vader Bartholomeus Hooftman (8) moeten zijn, wat erg 
plausibel lijkt.

Gillis Hooftman
Peter Panhuys had dus een zakelijke èn een familiale band 
met Gillis Hooftman, over wie veel meer geweten is. 
Jan Lampo wijdt in zijn boek “Gelukkige Stad” meer dan 
twee bladzijden aan deze ongetwijfeld erg succesvolle en 
invloedrijke zakenman.
Net als Peter Panhuys was hij afkomstig uit het vroegere 
hertogdom Limburg: hij werd in Eupen geboren in 1521. 
Als weinig bemiddeld handelaar zou hij in Antwerpen zijn 
aanbeland, maar in 1541 wordt hij reeds poorter van de 
stad. Hij is houthandelaar, maar breidt zijn handel vlug 
uit: hout uit Rusland, laken uit Engeland en wijn uit Tou-
louse. Uit Zuid-Frankrijk importeert hij bovendien pastel: 
kleiachtige balletjes (cocagnes) bereid uit de wedeplant, een 
belangrijke grondstof waarmee men stoffen blauw verfde. 
Hij heeft ook zijn eigen schepen (volgens sommige bron-
nen zelfs honderd), zodat hij eveneens actief is als reder. 
Het gaat hem financieel bijzonder voor de wind. Hij gaat 
wonen in het huis Pollenaken tegenover het Steen, verwerft 
het buitengoed Pulhof in Berchem, de heerlijkheid Cleydael 
met de waterburcht in Aartselaar en het refugehuis van de 
abdij van Affligem in de Mattenstraat.
Voor de decoratie van zijn huis in de Steenstraat doet hij 

1716

1
2

4

3
5

12

13

15

16

17

14

6
7

8 9 10 11



Slechts onnozel-
heyd of dolle blyd-
schap ?
Speurtocht naar de 
ware Oudaan

Lang is de zoektocht naar de Oudaan. 
Geplaveid met veel toeval, leidt die naar een stevige grond 
van vermoedens. Ook in het leven van een Oudaan bestaan 
geen zekerheden.

Ons verhaal start in Eindhoven bij een jongeman, die net 
lang genoeg over zijn middelbare opleiding heeft gedaan, 
om die te beëindigen, juist op het moment dat zo’n 80 ki-
lometer verder in Utrecht een School voor de Journalistiek 
wordt geopend. De eerste Nederlandse driejarige dagoplei-
ding voor dat vak.
De afstand tussen Eindhoven en Utrecht blijkt een terug-
sprong in de tijd te zijn. In Eindhoven gaat alles vooraf 
door een naam. Eén naam, Philips: -fabrieken, -stadion, 

-schouwburg -bibliotheek, -wandelpark, -dorp, -kliniek … 
Ja, ook zijn studiebeurs komt van het Philips-Van der Wil-
ligenfonds. Triomf der techniek is de slogan en alles wat 
die juichkreet in de weg staat wordt uit het gezichtsveld 
verwijderd. Nee, oud rijmt in Eindhoven niet op triomf.

In Utrecht daarentegen ontdekt onze student een merk-
waardige waardering voor relicten uit het verleden. Naast 
de hoogste kerktoren van Nederland, domweg Domtoren 
genoemd, en een Paushuize uit 1517 van Adrianus VI, de 
kortstondige enige Nederlandse paus - niet geheel toevallig 
ook raadsman van keizer Karel V - is er ook beschermen-
de aandacht voor eenvoudigere, soms recentere oudheden. 
Zo staat aan de dwars door de stad lopende Oudegracht 
de Winkel van Sinkel, hier in 1839 gesticht door Michael 

We denken graag dat Antwerpen uniek is...
Ook wanneer het op haar - soms vreemde - plaatsnamen 
aankomt. Maar dat klopt niet altijd.
Dat vertelt ook dit artikel ons.
Ook interessant wanneer je onze noorderburen op be-
zoek hebt. Zeker als ze toevallig uit Utrecht komen.
Niet eens zo ver van hier...
Een unieke kijk op de (onze ?) ‘Oudaan’.

Anton Sinkel, net als Tietz en Clemens en August Bren-
ninkmeijer afkomstig uit Duitsland.
Als kind leerde ik al het rijmpje: “In de winkel van Sinkel is 
alles te koop / Daar kan men krijgen / Mandjes met vijgen / 
Doosjes pommade / Flesjes orangeade / Hoeden en petten en 
dameskorsetten / Drop om te snoepen en pillen om te poepen.” 
Door de laatste zin succes bij kinderen verzekerd !
Vandaag is die Utrechtse winkel een café met aan de 
ingang vier zware bronzen kariatiden, neerkijkend op het 
terraspubliek.

Blind getrouwd in een Stadskasteel
Aan diezelfde Oudegracht staat ook nog het Stadskasteel 
Oudaen. Het mist Disney-allure om de monden open te 
laten vallen en twee beelden van oudjes links en rechts pal 
boven de ingang helpen ook al niet aan enig hipgehalte. 
Tja, in een lang leven is het gebouw tussen 1758 en 1965 
een bejaardentehuis van de diaconie der Hervormde Kerk 

geweest. Zo’n 160 mannen en vrouwen verbleven er in 
gescheiden eet- en slaapzalen.
Daarna nam een jongere generatie de fakkel over, Studen-
tenvereniging Veritas, die het veel minder lang volhield. 
Vandaag huist hier horeca met restaurant, eigen brouwerij, 
zalen voor wie blind of met open ogen in het huwelijks-
bootje stapt en andere evenementen.

Je begrijpt, Stadskasteel Oudaen is niet direct aandachts-
punt voor de journalistiekstudenten in de jaren waarin 
zich tussen Israël en Egypte een oorlog afspeelt, Tsjecho-
Slovakije zich vergeefs aan haar Russische voogdij tracht 
te onttrekken en Amerikaanse Vietnam-deserteurs zich in 
Stockholm schuilhouden.
Maar de naam Oudaen blijft toch hangen....

Drie jaar later brengt het toeval onze afgestudeerde jonge-
man naar het RITCS in Brussel. Hij ontdekt een land 
waar hele episoden uit zijn Vaderlandse Geschiedenisles-
sen zich hebben afgespeeld. En stelt vast dat bekendheid 
zijn grenzen heeft: leraars als Ivo Michiels, Marc Galle, 
Herman Balthazar, Tone Brulin en Jo Röpke doen allerlei 
belletjes rinkelen bij klasgenoten, maar bij hem klingelt er 
aanvankelijk niets. De ambitie om filmmaker, beeldend 
kunstenaar of tv-producer te worden laat hij graag over 
aan klasgenoten als de enfants-terribles Marc Didden en 
Guillaume Bijl, of de meer ingetogen Paul Jacobs.
Hijzelf wil slechts de wereld verbeteren...

De ontdekking van een Antwerpse Oudaan
Omdat hij intussen kennissen heeft opgedaan in Melsele 
en Nijlen, lijkt Antwerpen een goede keus om zich te 
settelen. Hij merkt dat de wereldverbeteraar stilaan wordt 
verdrongen door een nieuw personage: ikzelf als de ont-
dekker van België. Niet veel later verschijnt in 1973 de Gids 
voor Oud Antwerpen van George van Cauwenbergh, ook 
een ontdekkingsreiziger, die zijn leven heeft gewijd aan het 
opgraven van Antwerpen. Ik wandel door dat boek van 
A-Z, leer zo het verleden van mijn nieuwe thuisstad ken-
nen, waar ik intussen reeds iets vreemds heb opgemerkt: 
een straat die Oudaan heet.
Puur toeval, of is er toch enig verband met dat Utrechtse 
stadskasteel?

We raadplegen Georges gids, maar blijven wat op onze 
honger zitten... Jawel, George komt met een handvol ver-
klaringen, maar ontkracht de meerderheid meteen zelf. De 
Franse bezetters blijken in de Oudaan een oude haan te 
zien, dus “rue du Vieux Cocq”.
Zelf verwijzen Antwerpenaren naar een historische inval 
op 12 juni 1435, wanneer een korps Vlaamse krijgslieden 
van Filips de Goedes leger de stad binnendringt. Maar ze 
worden overmeesterd door dappere Sinjoren, die elkaar 
aanmoedigen, luid roepend: “Houdt aen !” 
En ja, die Vlamingen komen natuurlijk ook langs het Vle-
minckveld, twee verklaringen in één klap !
Is daar toch wel die spelbederver Augustin Thys, die er 

fijntjes op wijst dat beide straatnamen zeker een eeuw vóór 
deze inval reeds in zwang waren.

Maar Van Cauwenbergh houdt nog een troefkaart achter 
de hand, de Boechoutse taalvirtuoos Jan Frans Willems. 

“De taal is gans het volk”, aldus Willems’ tijdgenoot Prudens 
van Duyse, en het volk zou zich voor de naam Oudaan 
hebben gebaseerd op een dam in de Lombardenvest nabij 
de Kammerpoort, een dos d’âne.
Zo’n dodaan ligt dwars over het water en bezit een sluis-
klep, waarmee de waterstand geregeld kan worden. Sluis 
dicht en de stadsvesten houden een redelijke waterstand 
in droge zomers. Sluis open en na hevige regenval stroomt 
overtollig water via de Sint-Jansvliet bij eb de Schelde in.

Op zeker twee plaatsen in Wallonië zijn er nog topogra-
fische restanten van zo’n dodane of dodaine, zoals dat in 
het Waals heet. In Edingen/Enghien is er de Pont de la 
Dodane bij de samenvloeiing van twee beken, waar bij 
hoge waterstand de stad van overstromingen gespaard kon 
blijven, doordat het water afgeleid werd naar de vijvers van 
het Arenbergkasteel. Naast de brug leidt een stenen trap 
naar de vroegere sluis.

In Nijvel ligt vandaag het Parc de la Dodaine op de plek van 
een vroeger uitstekend deel van de stadswallen, waar een 
beekje de stad binnenkwam. Door de sluis in de dam te 
sluiten, veranderde het water de velden voor de muur in 
een zompige vlakte, waar geen vijand overheen raakte.

Maar een Antwerpse straat vernoemen naar een beschei-
den dammetje in een stadsvest op vijf minuten te voet daar 
vandaan ? Dat lijkt niet waarschijnlijk, dus dat vergt ver-
dere actie ! Ik koppel terug naar de Utrechtse naamgenoot.
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Al heel lang: Money makes...
Van aureus tot euro

De oorsprong van ons muntstelsel ligt in Rome. De eerste 
gouden munten werden in Rome geslagen onder Lucius 
Sulla en frequent aangemunt onder Julius Caesar.
De gouden aureus met goudgehalte 99% moest een ge-
wicht hebben van 1/40 van het Romeinse pond. Het ge-
wicht van dat Romeins pond bedroeg ongeveer 328 gram 
wat meebracht dat de aureus 8,19 gram woog.
De aureus stond gelijk aan 25 zilveren denarii of 100 bron-
zen sertertii of 400 roodkoperen asses. Het loon van de 
gewone soldaat bedroeg in het jaar 14 na Christus 250 
denarii per jaar.

Helaas daalde in de loop van de tijd het gewicht van de au-
reus voortdurend en keizer Diocletianus (284-305) poogde 
het op 1/60 van het Romeinse pond te fixeren.
Keizer Constantijn de Grote (307-337) nam drastischer 
maatregelen. Hij wijzigde in het jaar 312 de monetaire een-
heid en verving de aureus door de solidus1 van 1/72 van het 
Romeinse 1 pond of 4,55 gram goud met een diameter van 
24 mm. Op de achterzijde CONSTANTINUS AVG met 
gezeten Victoria, muntteken SMTSD (gemunt in Thes-

Een geschiedenis van de valuta die doorheen de tijden bij ons in gebruik waren.
Een waar naslagwerk. Maar hou voor de indeling van de munten van het Ancien Régime - vóór de invoering van het 
tiendelig stelsel  - alvast je rekenknobbel klaar...

Solidus, anno 324

salonica). Vanaf 383 volgde de gouden tremissis die gelijk 
was aan 1/3 solidus en 1,52 gram woog met diameter rond 
13 mm.
Ook de solidus werd verder onderverdeeld in de zilveren 
miliarense van 1/18 solidus en de zilveren siliqua van 1/24 
solidus.

Munten in de Germaanse staten
Tot aan de val van het Romeinse rijk werden tremissis uit-
gegeven, ze bleven nog zeer lang in omloop en munten met 
deze benaming werden nog eeuwen later in de Germaanse 
staten (Franken, Visigoten, Longobarden, Angelsaksen) 
geslagen.
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Ons Waterland,
de Schelde

“Heel lang geleden was de aarde woest en leeg”. 
We kennen dat verhaal uit de bijbel. In de 
Noordzee was het niets anders, de zee hield 
met haar machtige armen het land, wat nu 
Noord- en Zuid Beveland is, omvat.
Tweemaal per dag klom het water.
Kortom: slijkerige toestanden, modder alom. 
Woest en leeg met poelen en moerassen. 
De waterweg veroorzaakt rampspoed tussen 
steen en wind en keiharde bewegingen, met 
alle gevolgen vandien. 

Op zekere dag kwamen er mensen. 
Ze bouwden hutten, dammen en dijken op 
het land, zo hoog het kon. De zee stuwde op, 
maar de mensen bleven buiten haar bereik. 

Het ontstaan van onze levensader is al veel 
ouder dan de geschreven geschiedenis.
Spijtig genoeg is haar geschiedenis ook heel 
dikwijls verbonden met wat we nu water-
overlast noemen.
Een heel actueel onderwerp...
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Meer en meer, altijd opnieuw. Waarachter ze bomen, plan-
ten, hooi- en labeurlanden wonnen. Zo woonden er reeds 
mensen op de hoge leemrug van het Waasland maar ook 
op de honderden eilandjes die nadien de Vier Ambachten, 
het Vlaanderse Zeeland, Walcheren, Beveland, Schouwen 
en Duiveland zouden vormen wanneer de Romeinen hier 
aankwamen. Toch zal het nooit echt Romeins gebied wor-
den, zelfs niet op het einde van hun bezetting.
Een van de bekendste godinnen was Nehallenia die vooral 
in Zeeland en omgeving werd vereerd.

Deze godin zal in Zeeland overleven. In de vierde eeuw 
zijn de Romeinen hier vertrokken, maar Nehallenia blijft. 

Af en toe brak de zee weer uit. Honderden dammen ver-
schoven van plaats en in de vijfde eeuw brak de rivier weer 
uit en braken de dijken weer triomfantelijk door. Weerom 
verschenen de polders van Bornem rond de Romeinse 
burcht en hebben de Friezen en Franken aan de overzijde 
ervan Moerzeke, Kastel, Hamme en Haasdonk met verbe-
ten moed regelmatig opgehoogd en verder afgedamd. 

In de 11e eeuw sloeg de Schelde door de dijk van Moerzeke 
tegenover het huidige Branst en groef nieuwe vlieten en 
kreken, waarmee Tielrode met de Durmedijk werd weg-
gerukt. Tweehonderd jaar zal zij dit eiland omvangen. Ook 
een deel van Sint-Amands werd opgeofferd.

Wat de boer niet kon, zouden in de twaalfde eeuw de graaf, 
de hertog en het klooster ondernemen. Ze gaan verder 
met de landwinning. Getuige daarvan de namen: Heer 
Jansdijk, ‘s Gravendijk, ‘s Heer Arendskerke, de Prosper-
polder. Daarna werden de (politieke) grenzen gewijzigd via 
Valencijn, Ename, Gent, Rupelmonde, Antwerpen, Bergen 
op Zoom en nog meer…
Burchten zagen overal het licht.



Geen rust achter de schermen

Vergeef me, maar ik zal het waarschijnlijk altijd het 
“Rockoxhuis” blijven noemen (waar ook nog steeds de 
ingang is). Het bekt ook wat makkelijker...

Deze keer geen tijdelijke tentoonstelling, maar een toevoe-
ging van twintig kunstwerken die onze aandacht trekken. 
Sommige uit hun eigen depot (maar nu pas getoond), 
andere in langdurige bruikleen, zelfs uit privéverzamelingen.
Een greep hieruit...

Het schilderij hieronder is van Jan van Kessel, de schoon-
zoon van Jan Breughel. Hij werd in 1645 een zelfstandig 
kunstenaar.
Daarmee kunnen we het schilderij wat plaatsen, want het 
is niet gedateerd.
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We hebben rare tijden achter de rug. Musea werden ineens (soms privé-)bewaakte burchten.
Gidsen mocht niet meer en mag nog steeds niet. In tegenstelling tot in de meeste kerken.
Gelukkig hebben onze conservators en hun medewerkers ondertussen niet stilgezeten.
Zoals in het Rockox&Snijdershuis.

Het toont ons een prachtige kunstkamer. Wanneer je door 
de bogengalerij heen kijkt, zie je de Antwerpse skyline.
In de fantasie van de schilder stond er dus een prachtig en 
groot paleis op Linkeroever.

In de kunstkamer onder andere schilderijen die duidelijk 
refereren aan Frans Snijders. Hier op zijn plaats dus...

De figuren zijn echter van een andere hand.
Je zou de naakte vrouw als Venus kunnen aanzien, maar ze 
kan ook Juno, de verpersoonlijking van de optica voorstel-
len. Als je dan het kleine jongetje dat een spiegel draagt 
mee in rekening neemt, dan zou dit schilderij wel eens 
kunnen deel uitmaken van een reeks over de zintuigen. 
Een populair onderwerp toen.

De barokke meesters kenden hun klassiekers. Vooral in 
de “Metamorfosen” van Ovidius vonden ze van kaft tot kaft 
inspiratie. Dat toont ons dit jachttafereel uit een privéver-
zameling.

De badende godin Diana werd eens bespied door de jager 
Aktaion. Maar zoals de meeste dames was ze niet opgezet 
met voyeurs. Als straf veranderde ze hem in een hert, dat 
vervolgens achternagezeten werd door zijn eigen honden. 
De rollen werden dus (dodelijk) omgekeerd.

Misschien wat moeilijk om op het eerste zicht de kunste-
naar te herkennen...

Dit schilderij is dan ook een mooi voorbeeld van de samen-
werking tussen onze 17de-eeuwse schilders.
Rubens (of zijn atelier ?) nam de figuren voor zijn rekening 
(en misschien eerder de compositie ?), Paul De Vos zorgde 
voor de dieren en Jan Wildens - werkzaam in het atelier 
van Rubens -  bouwde het landschapsdecor.

Joannes Fijt toont ons een ander jachttafereel. Hij was een 
leerling van Frans Snijders en hoort dus ook echt in dit 
museum thuis.

Het landschap straalt de sfeer van een zuiders vergezicht 
uit. Wellicht haalde hij de inspiratie hiervoor uit zijn ver-
blijf in Frankrijk en Italië van 1633 tot 1641.



Tot Nut van ‘t Algemeen
Soms hebben ook collega-gidsen vragen, waar schijnbaar nergens een definitief antwoord over te vinden is. Collegiaal 
als we allemaal zijn, kunnen we het dan best in de groep gooien. In de hoop dat toch iémand dat antwoord kent.
Tegelijk tot nut van ‘t algemeen dus.

Hoe geraak je vanuit Hoboken in de stad ?
Al een hele tijd geleden kwam er een vraag binnen van 
onze collega Carolyn Krekels. Actief en woonachtig in 
Hoboken. Zelf heeft ze geen probleem om in de stad te 
geraken… maar ze vroeg zich wel af hoe de mensen dat in 
1600 deden. Toen te voet, te paard of met hun kar.

Het logische antwoord zou zijn “via de Kronenburgpoort, 
tiens”. En die is dan ook nog duidelijk te zien op de ons al-
ler bekende Bononiensis van 1565.
Maar twee jaar later begon men aan deze zijde van onze 
stad met de bouw van de dwangburcht ofte citadel.
In 1572 was die klaar en in 1600 in vol bedrijf.
Hoe zat het toen voor de Hobokenaren ?

Op pagina 54 van Scribanus zijn “Origines Antverpiensium”, 
dat in 1610 bij Plantin verscheen, zien we duidelijk nog een 
“Croonenborgh poort”. Of liever gezegd: een poortje.
En blijkbaar ook een ruimte langsheen de citadel, richting 
Hoboken. Maar ja, dat poortje heeft ook duidelijk een 
(gesloten) deur…
De hamvraag is dus: mochten gewone burgers en buitenlui 
hiervan vrij gebruik maken ? Op de wallen naast die ruimte 
zien we duidelijk militairen. Da’s nu eenmaal hun job... 
Maar ook op het smalle weggetje noordwaarts lopen er 
twee. Was het militair domein en moesten gewone mensen 
helemaal rond om dan na een stevige omweg de stad in of 
uit te geraken via de Sint-Jorispoort ?

Hopelijk weet iemand het antwoord, want dit is niet alleen interessant voor gidsen in Hoboken, maar ook voor al wie in 
het - al dan niet Nieuw - Zuid gidst.

Herberg sedert 1565

Hoek Moriaanstraat -
Hoofdkerkstraat
2000 Antwerpen
03 225 01 70

www.quintenmatsijs.be
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Een begeerde stad, 1621-1646
Antwârpe... Daar hemme kik m’n hart verlore... kunnen we uit volle borst meezingen.
Maar doorheen de geschiedenis hebben ook anderen hun oog laten vallen op onze stad.
Zij het om heel andere redenen.

“…Voorts stak het Leger, op den twaalfden van Hooimaand, naar Filippine over. Zijne Hoogheid toog, insgelijks, derwaards.
De beloofde Fransche troepen voegden zig by ’t Staatsche Leger; waarna men voorttrok naar den kant van Antwerpen, zonder 
egter iet van belang te verrigten. Alleenlyk, werdt de schans Molensteeg by Gend, en het Slot te Teemsche bemagtigd, in ’t begin 
van Oogstmaand. Ook name Jan Evertsen en Jan Willem Kabeljaauw, Bevelhebber van Liefkenshoek, de schans het Boeren-
gat in; vanwaar zy Antwerpen zeer zouden hebben konnen benaauwen. Doch die van de Stad zonden ‘er eenige welbemande 
schepen op af, die de onzen noodzaakten, de schans te verlaaten. Ook ruimde men het Slot te Teemsche eerlang. Het Leger, op 
verzoek der Franschen, nog eenigen tyd in Vlaanderen getoefd hebbende, werdt, omtrent het midden van Herfstmaand, te schepe, 
naar Bergen op Zoom gevoerd, en toog, van daar, in ’t begin van Wynmaand, naar Venlo, welk met een beleg gedreigd werdt…”

Zo wordt de laatste poging beschreven van Frederik Hen-
drik, stadhouder van de Republiek der Zeven
Verenigde Nederlanden, om Antwerpen in te nemen in het 
jaar 1646.

Prins Frederik Hendrik van Oranje
Frederik Hendrik, bijgenaamd “de stedendwinger”, wordt 
geboren in 1584 als zoon van Willem van Oranje en Louise 
de Coligny diens vierde echtgenote. Een paar maanden na 
zijn geboorte wordt zijn vader in Delft vermoord.

Hoewel zijn moeder hem in Frankrijk wil grootbrengen 
wordt dit door de Staten-Generaal geweigerd. Wel wordt 
hij Franstalig opgevoed en einde 1597 vertrekt hij toch met 
zijn moeder naar Frankrijk waar hij meer dan een jaar zal 
verblijven. In 1600 wordt hij geïnstalleerd als lid van de 
Raad van State en voert zijn eerste echte gevecht in de Slag 
bij Nieuwpoort. Hij wordt een succesvol veldheer net als 
zijn halfbroer Maurits bij wie hij een uitstekende militaire 
leerschool doorloopt. Gedurende het Twaalfjarig Bestand 
(1609-1621) is hij generaal der ruiterij.

Frederik Hendrik is een behoorlijke rokkenjager die niet 
wil huwen. Na bedreigingen van zijn op sterven liggende 
halfbroer Maurits huwt hij toch op 41 jarige leeftijd met de 
22 jarige Amalia, gravin van Solms-Braunfels. Haar groot-
moeder aan vaderszijde was wel de zuster van Willem van 
Oranje…
De enige zoon uit dit huwelijk is de latere Willem II 
(1626-1650). Bij die geboorte krijgen de ouders vanwege 
onze aartshertogin Isabella nog een wieg geschonken ! 
Willem II wordt op 14 jarige leeftijd uitgehuwelijkt aan de 
9-jarige Mary Stuart, de oudste dochter van de Engelse 
koning Charles I.

In 1625 volgt hij zijn halfbroer prins Maurits op als 
stadhouder van Holland, Zeeland, Utrecht, Overijssel en 
Gelderland en wordt Constantijn Huygens zijn secretaris.
Zoals we weten kwam diens moeder Susanna Hoefnagel 
uit Antwerpen. In zijn komedie Trijntje Cornelis (1653) gaf 
Huygens het Antwerps, dat hij kende van zijn moeder in 
zijn jeugd en de latere bezoeken aan Antwerpen, zeer fraai 
en treffend weer.

Frederik Hendrik wordt uiteindelijk Stadhouder van Hol-
land, Zeeland, Utrecht, Overijssel, Gelderland, en vanaf 
1640 ook van Groningen en Drenthe.
Als opperbevelhebber van het leger geeft hij de voorkeur 
aan het belegeren van steden boven veldslagen, daar de 
Spaanse infanterie zeer geducht is.
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Een hele reeks steden, waaronder ’s Hertogenbosch, Maas-
tricht (1632) en Breda weet hij door belegeringen op de 
Spanjaarden te veroveren.

Het ambt van Stadhouder
Na 1576 splitst de Staten-Generaal in een opstandige 
Noordelijke vergadering en een Zuidelijke pro-Spaanse 
koningsgezinde vergadering.
Gedurende de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) ontwik-
kelt de Noordelijke Staten-Generaal zich van het oor-
spronkelijke adviescollege tot een meer politiek lichaam. 
De Noordelijke Staten-Generaal die vroeger uitsluitend 
als vertegenwoordiging van de provinciën bij de landsheer 
fungeerde bemoeit zich nu intensief met het landsbestuur. 
Ze zenden gezanten, werven troepen, benoemen bevelheb-
bers, richten een Raad van Oorlog op, vragen om magistra-
ten, regelen conflicten, bemoeien zich met kerkelijke zaken 
en maken verordeningen op het gebied van belastingen en 
handel.

Het aanstellen van een Stadhouder komt bij hun taken-
pakket te liggen.
Een Stadhouder was oorspronkelijk een edelman die 
namens de landsheer in gewesten in zijn plaats het gezag 
uitoefende. Met het “Plakkaat van Verlatinghe” wordt in 
1581 de landsheer afgezworen, toch wordt bij de opstand 
tegen het Spaanse gezag besloten die functie te behouden. 
De reden is dat men de belangrijkste aanvoerders van de 
opstand (o.a. Willem van Oranje) een hoofdfunctie in de 
uitvoerende macht wil geven zonder ze tot landsheer te 
laten uitgroeien. De stadhouder heeft de hoogste militaire 
functie: kapitein-generaal van het leger en admiraal-ge-
neraal van de vloot. De nieuwe Stadhouders - met Wil-
lem van Oranje als eerste Nederlandse stadhouder van de 
gewesten Holland en Zeeland - waren officieel ambtenaar, 
de uitvoerende en wetgevende macht blijft in de handen 
van de afzonderlijke provincies (Staten).

De Schelde als oorlogsgebied
Vrijwel direct na de afloop van het Twaalfjarig Bestand in 
1621 wordt de strijd tussen het opstandige Noorden en het 
Spaanse Zuiden ten noorden van Antwerpen hervat.
De positie van het Spaanse leger is precair omdat de forten 
van Lillo (rechteroever) en Liefkenshoek (linkeroever) in 
Staatse handen zijn.

De scheepvaart op de (Wester-)Schelde kan van daaruit 
volledig worden gecontroleerd.
Die blokkering kan op twee manieren ontweken worden:
·	 voor platbodems via het geïnundeerde gebied tussen het 
	 fort De Peerel (stroomafwaarts van fort Sint-Marie) en 
	 het Saftinger Gat1 terug naar de Schelde.
·	 het benutten van het strategisch belangrijk dorp Zand-
	 vliet, van daaruit kan ofwel richting Zeeland, ofwel rich-
	 ting West-Brabant worden geopereerd.

De positie van de Spaanse vesting Zandvliet wordt in 1627 
versterkt door de aanleg van twee nieuwe forten op de 
rechteroever: Sint-Martijn en Sint-Ambrosius.
De bedoeling van die versterkingen is snel duidelijk en op 
hun beurt leggen de Staatsen het fort Frederik Hendrik, 
stroomafwaarts van Fort Lillo, aan als tegenzet.
De situatie wordt zeer gespannen, het is alleen de vraag 
wie een nieuw initiatief zal nemen.
In de zomer van 1632 komt er inderdaad een ingrijpende 
verandering in de situatie. Graaf Willem van Nassau-
Siegen ziet kans om zes Spaanse forten te veroveren: op 
tien juni fort Santa Cruz stroomopwaarts van fort Lillo 
en de forten Sint-Jacob en Pekgat (bij Stabroek) op de 
Kauwensteinse dijk. Fort Santa Cruz wordt prompt omge-
doopt tot “Kruisschans”.
Zandvliet raakt nu ingeklemd door Staatse forten en zal 
na de zomer van 1632 voor de Spaanse oorlogsvoering in 
de streek tussen Antwerpen en Bergen-op-Zoom van geen 
betekenis meer zijn.
Vanuit het fort Frederik Hendrik worden een dag later 
de forten Sint-Martijn en Sint-Ambrosius veroverd. Fort 
Sint-Anna volgt op 17 juli. De Staatsen slaan nu bressen in 
de Kauwensteinse dijk waardoor de polders van Oorderen, 
Wilmarsdonk en Oosterweel weer blank komen te staan 
“ende de Zeewateren hebben weder ghevloeyt door de voorghe-
melde Dorpen tot aen de Vesten der Stadt Antwerpen”.
Prins Frederik Hendrik toont zich zeer verheugd en om-
schrijft de veroverde forten als “seer importante plaetsen”. 
Op de Schelde nabij de Kruisschans wordt een Zeeuwse 
oorlogsvloot geposteerd die in staat is om de toegang tot 
het Gat van de Peerel te beheersen, waarmee een einde 
wordt gemaakt aan de mogelijkheid om vanuit Antwerpen 
via het Saftingergat naar de Honte te varen.

1635: met de Fransen tegen Spanje
De inname van Antwerpen blijft een geopolitieke wens van 
de Staten-Generaal en de Stadhouder.
Het is de droom van Frederik Hendrik om Antwerpen 
in te nemen, hij is tenslotte toch Burggraaf van Antwer-
pen… Door een overeenkomst met Frankrijk af te sluiten 
beoogt hij de gezamenlijke verovering en verdeling van de 
Zuidelijke Nederlanden. Op 8 februari 1635 wordt in Parijs 
een verdrag, Traité de Partage, afgesloten waarbij Frank-
rijk vertegenwoordigd wordt door kardinaal de Richelieu. 
Hierin wordt bepaald dat, na een gezamenlijke aanval op 
de Zuidelijke Nederlanden, Vlaanderen bijna geheel aan 
Frankrijk zal toekomen.

Wenzel (Wensel of Wenceslaus), 
de zoon van Wenceslas Coeberger 
(Coberger, Cobergher, Coebergher 
of Koeberger, het kan allemaal...) 
en Catharina Raems, werd hier 
te Antwerpen geboren in 1560 (?) 
en overleed op 23 november 1634 
te Brussel, na een bijzonder rijk 
gevuld leven.

Wie was hij ? Waarom was hij belangrijk voor onze stad ? Wat blijft er nog van over ?
Bij de naam Wenceslas Coeberger denkt elke gids Pavlov-gewijs aan de basiliek van Scherpenheuvel en aan onze Sint-
Augustinuskerk in de Kammenstraat.  Maar naast een (hier) vernieuwende architect, was hij nog zoveel meer...
Hij was evengoed schilder, ingenieur, numismaat, schrijver, waterbouwkundige, econoom, ...

Kunstschilder
Vanaf 1573 leerde hij tekenen en schilderen bij Maarten De 
Vos. In navolging van zijn meester vertrok hij in 1579, na 
het beëindigen van zijn middelbare studies, naar Italië om 
de droom van elke toenmalige kunstenaar waar te maken: 
de Italiaanse kunst en cultuur bestuderen en zich erin ver-
volmaken. Er wordt ook wel beweerd dat hij verliefd was 
op de dochter van zijn leermeester, maar werd afgewezen 
en daarom verdween...

Onderweg verbleef hij korte tijd in Parijs waar hij, door 
het zien van het testament van zijn moeder, vernam dat hij 
een onwettig kind was, een bastaardzoon.
Hij keerde meteen terug naar Antwerpen om een aantal 
juridische zaken te regelen. Zo vroeg hij ook de legitimatie 
aan bij koning Filips II om recht te hebben op de erfenis.

Nog datzelfde jaar vertrok hij voor ongeveer een kwart 
eeuw naar Italië. Hij vestigde zich in Napels tot 1597.
Hier stond hij onder contract bij de Vlaamse schilder en 
kunsthandelaar Cornelis Smet. Later sloot hij een overeen-
komst met de Vlaamse schilder Jacob Franckaert de Oude.
Hij schilderde o.a. altaarstukken voor kerken onder de 
praktijknaam “Maestro Vincenzo”.

Enkele nog bestaande werken aldaar zijn: 
·	 ‘De Opstanding’ voor de San Dominico Maggiore
·	 ‘De Kruisiging’ in de San Maria di Piedigrotta 
·	 ’De Geboorte van Christus’ in de San Sebastiano
Zijn schildersstijl was daarbij eclectisch, met maniëristi-
sche en klassieke elementen (maniëristisch: op de manier 
van Rafaël, Michelangelo,…) Zijn composities zijn door-
dacht en zijn weergave van de menselijke anatomie correct.
Hij ontwierp er trouwens ook patronen voor tapijten.

In 1597 verhuisde hij naar Rome.
Waarschijnlijk leerde hij hier P.P. Rubens kennen, zoals 
blijkt uit een brief van Rubens aan Jacques Cools.
Ook hier hangen in kerken schilderijen van zijn hand, o.a.
‘De Nederdaling van de Heilige Geest’ in de Santa Maria 
Maggiore.

In 1604 keerde hij definitief terug naar de Zuidelijke 
Nederlanden, op vraag van de aartshertogen Albrecht en 
Isabella. Hij werd in 1605 aanvaard als meester in de Sint-
Lucasgilde van Antwerpen en werd ook lid van de Gilde 
van Romanisten.
Hij sprak trouwens vlot Nederlands, Frans en Italiaans.

Andere schilderijen van zijn hand, die hij hier maakte zijn:

·	 Zijn ‘Engelen die de dode Heer ondersteunen’, oorspron-
	 kelijk geschilderd voor de St.-Antoniuskerk in Antwer-
	 pen, bevindt zich in Nancy.

·	 ‘De Kruisafneming’ werd geschilderd voor de St.-Goriks-
	 kerk te Brussel (ca 1609).
	 Nu in het Museum van Schone Kunsten te Brussel.
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·	 Zijn ‘Ecce Homo’ hangt in een museum in Toulouse.

·	 ’De Heilige Helena en keizer Constantijn vinden het 
	 Heilig Kruis’ schilderde hij voor de Heilig Kruiskapel 
	 van onze St.-Jacobskerk, het is er nog steeds aanwezig.

·	 ’Het Martelaarschap van St.-Sebastiaan’ voor het gilde 
	 van de Jonge Handboog. Oorspronkelijk hing het in hun 
	 kapel in de O.-L.-Vrouwekathedraal te Antwerpen.
	 Ook dit werk verhuisde naar Nancy.
	 Het zou een mooie aanvulling geweest zijn bij de tijde-
	 lijke tentoonstelling “Reünie” in onze kathedraal...

Zijn schilderijen tonen aan dat hij zich telkens kon aan-
passen aan de afwisselende smaak van de steden waar hij 
verbleef.

Schrijver/numismaat
Hij geraakte tijdens zijn verblijf in Rome geïnteresseerd in 
de Romeinse oudheden, de antieke architectuur en beeld-
houwwerken. Daarbij benaderde hij die als een theoreticus.
Hij registreerde er ter plaatse de juiste afmetingen en pro-
porties van de antieke tempels, de thermen en de mausolea.
Op die basis zorgde hij voor een vierdelig traktaat over 
architectuur, antieke beeldhouw- en schilderkunst, gods-
dienst, wetten en gewoonten van de antieken...
En over munten en medailles. Hij was namelijk ook een 
numismaat.
Alleen dit laatste deel, over zijn belangrijke collectie mun-
ten en medailles van de Romeinse keizers, is bewaard ge-
bleven. Of waren de andere delen niet afgewerkt en werden 
ze dus niet gepubliceerd ?

In een reeks manuscripten werden tekeningen en beschrij-
vingen samengebracht, en met eigenhandig plaatwerk 
geïllustreerd. Slechts twee ervan zijn bewaard gebleven en 
bevinden zich te Brussel in de Koninklijke Bibliotheek.

Door dit alles geraakte hij bekend als oudheidkundige en 
werd hij later ook aangezocht om de inventaris te maken 
van de bezittingen van de overleden kardinaal Bonelli.
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Er worden rare dingen verteld in deze stad. Onvoorziene 
en ongerijmde verhalen zijn hier schering en inslag.
Ook soms bij gidsen. Die verhalen worden door generaties 
heen doorverteld of ontstaan door onwetendheid en van 
horen zeggen.
Natuurlijk is het algemeen geweten dat de reus Druon 
Antigoon en Lange Wapper echt bestaan hebben. Daarbij 
horen ook Sus Antigoon en Suske en Wiske uiteraard tot 
onze algemeen bekende geschiedenis.
In 1610 heeft de jezuïet Carolus Scribani zelfs het verhaal 
van onze held Silvius Brabo ( je weet wel, hij staat voor 
het stadhuis) voor waarheid genomen en gepubliceerd bij 
uitgeverij Plantin. Hij was daarbij niet de eerste om dit te 
doen. En hij wist niet beter: het stond toch zwart op wit ? 
Dus moest het ook wel waar zijn…
En leuk om voort te vertellen. Zoals een Antwerpenaar 
tegenwoordig zou zeggen: “feek niefs”.

In het stadhuis zelf ging het er niet anders aan toe. Bijna 
honderd jaar na de Franse Revolutie ging men er aan de 
gang voor een stevige herinrichting. In die negentiende 
eeuw stelden bekwame historici het programma op voor 
de binneninrichting: Pieter Génard en J. Van den Branden. 
Achtereenvolgende archivarissen van onze stad.

Het begint al met het opschrift in de trapzaal van dit 
eerbiedwaardige gebouw: “… in 1561, 27 januari werd dit 
gebouw opgericht door Floris De Vriendt…” ... ???
Bij mijn weten gebeurde dit door de bouwheer, burgemees-
ter Van Immerseel en niet door de bouwmeester.
En het zal eerder februari geweest zijn.
Maar we liggen er niet wakker van.

In de trouwzaal, die vroeger de Statenkamer was, daar is 
Cornelis Floris De Vriendt wél op zijn plaats: hij heeft er 
namelijk de schouwmantel gebeiteld.

In 1886 ging de stad een akkoord aan met de Gentse schil-
der Victor Lagye (1825-1896)1, die zich daarbij verbond 
om binnen vijf jaar evenveel panelen te leveren voor deze 
trouwzaal. Hij kreeg tienduizend francs om er de evolutie 
van het huwelijk voor te stellen.
En zo kon men ineens ook de opschriften, die de Franse 
Republiek had aangebracht, netjes bedekken…

Kwakkels in het stadhuis

We volgen links de binnenmuur met de chronologische 
volgorde van de schilder. Eerst ‘Het huwelijk bij de oude 
Belgen’, verder een‘Huwelijk bij de Romeinen’.

Sommigen hebben er - op dat moment wel nietsvermoedend - de kwakkel van hun leven verteld door eenvoudigweg 
“Ja” te zeggen…
Maar ook de historische taferelen op de wanden van onze trouwzaal hebben hun verhaal.
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Wat deed Clara Joossen in Nieuwpoort ?

Een nieuw soort heksen
Vanaf de tweede helft van de 15de eeuw duiken in Europa 
heksenprocessen op. Dit wil niet zeggen dat er vóór die tijd 
geen sprake was van heksen. In een samenleving zonder 
enige wetenschappelijke kennis, worden tegenslagen ge-
makkelijk verklaard door de aanwezigheid van boze gees-
ten die menselijke handlangers hebben. Wanneer er geen 
duidelijk omschreven rechtssysteem was, werden dergelijke 
zondebokken gewoon verjaagd of uit de weg geruimd zon-
der dat er verder een haan naar kraaide.
Dat vermeende heksen een proces kregen, moeten we dus 
zien als een vorm van vooruitgang.

We zijn geneigd om heksen te associëren met de donkere 
middeleeuwen, maar dat is een misvatting.
De belangstelling voor heksen en de ijver om zich ervan te 
ontdoen, is typisch voor de renaissance.
Jan Bacx (1530-1608), ooit schepen van Antwerpen, had 
rechten gestudeerd in Leuven en noemde zichzelf: “denon-
ciateur des sorciers par longues estuden”. Je kon dus studeren 
voor heksenjager.
In een tijd dat mensen alles precies wilden weten, ver-
schenen er boeken waarin beschreven werd wat heksen 
eigenlijk waren, hoe men ze kon herkennen, welke mislei-
dingstechnieken ze gebruikten, enzovoort.
Het meest invloedrijke van deze boeken was “Malleus Ma-
leficarum” – beter bekend als de Heksenhamer – in 1485-
1486 geschreven door de dominicaanse inquisiteur Henri-
cus Institoris (eigenlijk de Elzasser Heinrich Kramer).

Op een trieste manier is Clara Joossen (of Goessen) uniek. Zij is de enige die ooit in Antwerpen als heks werd geëxecu-
teerd. Dat gebeurde in augustus 1603. In het procesverslag lezen we: “Item dat sy tot diversche reyzen metten boosen 
vyandt heeft gebouleert (…) by Nyenpoorte in Vlaenderen, ontrent den tyde dat daer veel volcx verslagen was.”
Was met de duivel vrijen al niet strafbaar genoeg ? Waarom moest Nieuwpoort er als verzwarende omstandigheid 
worden bij vermeld ? Of was net dát de reden waarom Clara Joossen op de brandstapel moest eindigen ?
Een mooi vervolg op het artikel in de Antwerpsche tydinghen, nummer 2 van deze jaargang... 

Het feit dat een geestelijke zich tot levenstaak stelde om de 
hekserij uit te roeien, was redelijk nieuw. Dat heksen door 
de duivel werden geholpen om kwaad te doen, was een 
gangbare gedachte, maar Institoris zag hekserij niet langer 
als een randverschijnsel maar als deel van een duivels pro-
ject om de christelijke wereldorde te verstoren.
Dit boek verscheen een goede tien jaar vóór 1500 en dat is 
waarschijnlijk niet toevallig.
Millennia en halve millennia versterken altijd ideeën rond 
de eindtijd. Institoris was er heilig van overtuigd dat Satan 
alles in het werk stelde om zoveel mogelijk mensen in het 
verderf te storten vóór Jezus Christus zou wederkeren voor 
het Laatste Oordeel.
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Toch niet zo controversieel...

Nu, over het uitzicht van de hedendaagse aanvulling aan 
het Steen is al heel wat (dikwijls negatieve) inkt gevloeid… 
En toch is wat sommigen “den Aldi aan het Steen” noemen 
niet zomaar ontstaan.
De architecten van noAarchitecten (ook bekend van de 
letterkast-aanbouw van ons Plantin-Moretusmuseum) 
waren dan ook oprecht verbaasd over de vele negatieve 
reacties. Want ze hadden toch écht hun best gedaan…
De ‘chalet’-aanbouw van de jaren 1950 werd als eerste 
vergeten en afgebroken.
De 19de-eeuwse koterij werd behouden.

Daarna werden er van de in het 16de-eeuwse Steen nog 
steeds aanwezige bouwmaterialen kleuropmetingen ge-
maakt. En op basis van die analyse werden de stenen voor 
de nieuwe aanbouw geproduceerd.
Daarmee gingen ze vervolgens  - samen met de hedendaag-

se kunstenaar Pieter Vermeersch, bekend voor zijn abstract 
werk met dégradées - 1/1 aan het experimenteren.
Rekening houdend met de originele Doornikse steen on-
deraan en de later erop gebouwde zandsteen.
Even goed hielden ze rekening met de voortzetting van de 
middeleeuwse burchtmuur. Waarbij de originele - en oud-
ste - laag ook consequent aan de rivierzijde zonder ramen 
of andere openingen uitgevoerd werd. 
Het duidelijkst is dit vanaf Linkeroever, zoals je bovenaan 
dit artikel kan zien. 

Je zou haast het absurde idee krijgen om aan de overkant 
over de hele lengte een metershoge muur van spiegels te 
zetten. Het zou een hele verbetering zijn…
Want sinds Le Corbusier een paar voorwaarden van ‘t Stad 
negeerde, hebben ze vanop de andere kant een mooier 
zicht op onze stad dan andersom…
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Spijtig genoeg is er van deze bedoelde overgang in bouw-
materialen niets te zien, wanneer je vanuit bijvoorbeeld het 
Eilandje Het Steen benadert...
Want hier is die laag bedekt door de rondgang.
In tegenstelling met de lage, erg contrasterende chalet-
uitbouw van de jaren 1950 besloot men deze keer qua 
kleur en hoogte van de daklijn meer aan te sluiten met het 
historisch gedeelte. Trouwens ook qua verdiepingniveau’s 
binnen.
Er was heel wat nieuwe ruimte te voorzien voor alles wat 
men wou tonen… Probeer jij maar eens alles over Antwer-
pen en zijn geschiedenis te vertellen in een kwartier !

Maar laten we Het Steen binnengaan. Natuurlijk langs de 
terug vrije Lange Wapper. Eenmaal boven staat de poort 
niet meer wijd open. Enkel een klein deurtje. De grote 
vleugels waren te stram geworden. Maar dit maakt de 
mensen ook des te nieuwsgieriger...
Je kijkt meteen naar de nieuwe Semini, het hedendaags 
kunstwerk ‘De Gulle Waard’, van de hand van Sharon Van 
Overmeiren. Het nodigt ook uit om dat nader te gaan 
bekijken, en wel van alle zijden en in detail. 
Er valt trouwens heel wat over te vertellen, maar ik hoop 
dit kunstwerk in een volgend nummer uitgebreid te kun-
nen behandelen.

De twee welgekende gedenkstenen zijn gebleven, alsook 
de nekboei en de pomp uit de Schipperkapel. Verdwenen 
is het opstandje met verluchtingsroosters, dat toeristen al 
eens graag als rustzitje gebruikten. Voor ons griezelver-
haaltje over het kleinste kamertje eronder, zullen we het nu 
met een grote donkere steen moeten doen.

Van hieruit kan je Het Steen zelf niet meer betreden.
De drukte van de toeristen die al bij het eerste weekend 
van alle kanten schenen te komen, deed VisitAntwerp 
besluiten om de deuren aan de binnenplaats te sluiten.

Dus langs de nieuwe ingang, onder de 19de-eeuwse door-
gang. Dan kom je meteen in een grote ontvangstruimte.
De zeer ruime vervanging van ons bureau van toerisme in 
het Vosken op de Grote Markt.
Geen rondlopende balie hier, maar rondlopende helpers, 
die de mensen met specifieke vragen aan verschillende 
tafels kunnen verder helpen.
De ruimte fungeert tegelijkertijd als de stadswinkel van 
ervoor. Maar met een kleiner aanbod. Zeker qua flyers van 
de verschillende gidseninitiatieven bijvoorbeeld.

De ontvangstruimte is zo groot dat je er automatisch aan 
denkt om je groep hier te ontvangen. Maar dat is niet de 
bedoeling. Je kan ze opwachten in de – momenteel nogal 
kale – kamer achter de binnenplaats.
Wat ooit ook een leeszaal zou moeten worden…

Daarvoor moet iedereen eerst door de kamers waar ooit de 
eerste verhoren van de gearresteerden plaatsvonden.
Die is nu rondom behangen met wandtapijten. Geen histo-
rische 16de of 17de-eeuwse, maar hedendaagse. Ontworpen 
door Sam Vanallemeersch. Die er echt zijn werk aan gehad 
heeft. Zijn oorspronkelijke briefing wees meer in de rich-
ting van de stedelijke architectuur, maar een kunstenaar 
heeft natuurlijk ook zijn eigen mening… Hij vertrok liever 
vanuit het idee dat een stad verbonden is door de mensen 
die er in leven/leefden met hun mythes en verhalen. Zo 
kan je bijvoorbeeld Lange Wapper tegenkomen, die op zijn 
ring in plaats van een diamant, het Havenhuis draagt.
Nu, de kunstenaar geeft ruiterlijk toe dat hij bij het ont-
werp van het eerste tapijt vol inspiratie zat, maar dat er 
nadien ook wat herhalingen van sommige figuren/thema’s 
nodig waren… 
Het scannen van een QR-code onder de schouw zet een 
zoekspelletje op de (wel heel drukke) tapijten aan gang. 
Misschien ook leuk om het zelf eens uit te proberen ?

Boekenplank

Van een andere kant bekeken

“Nothing will come of nothing”.
Woorden die Shakespeare in de 
mond van de oude koning Lear legt, 
maar die woorden zijn al veel ouder.

Ook de Antwerpse universiteit komt 
niet uit het niets. Ze kan dan mis-
schien niet bogen op een eeuwenoude 
geschiedenis zoals die van de K.U.L. 
bijvoorbeeld, maar ze is niet zomaar 
uit het niets opgedoken.
Het onderwijs, wetenschappelijk 
onderzoek en de verspreiding via de 
boekdrukkunst kennen ook in Ant-
werpen al een lange voorgeschiedenis. 
Het boek heeft dan ook niet voor 
niets de ondertitel “Wetenschap en 
onderwijs in Antwerpen vanaf 1500”. 
Het merendeel van wat er vanaf onze 
zestiende eeuw hier gebeurde, dat 
weten de meeste van onze lezers maar 
al te goed. Vooral op politiek, militair 
of religieus vlak, architectuur, kunst 
en kunstenaars...
De evolutie van de wetenschap en 
scholing in onze stad blijft daarbij wat 
op de achtergrond.

Tot dit boek. Het behandelt dus de 
wetenschap en het onderwijs. Beide 
zijn natuurlijk lang een privilege voor 
de rijkere klassen in de maatschappij 
geweest. Het gaat hier zeker niet om 
de algehele geschiedenis van de stad 
en al haar bewoners.

Toch vind je hier van de hand van 
Helma De Smedt – de eindredacteur 
– ook de geschiedenis van onze stad 
in terug. In slechts 12 pagina’s, dat is 
werkelijk in vogelvlucht.
Maar dit stukje mogen we tot de pa-
rate kennis van elke gids rekenen ?
Daarna volgen dertien wel heel gefo-
custe hoofdstukken…

Guido Vanheeswijck behandelt het 
humanisme en al zijn gevolgen in het 
Antwerpen van 1500-1540. En stelt 
zich daarbij terecht de vraag of bij de 
aanwezige sfeer van hunker naar ken-
nis en wetenschap, het ontbreken van 
een universiteit in onze stad niet een 
gemiste kans is.

In ieder geval, zoals Tom Deneire 
en Hubert Meeus uitleggen, was 
Antwerpen als drukkerscentrum wel 
degelijk een belangrijke motor in 
de wereldwijde verspreiding van de 
nieuwe ideeën en kennis.

Maar ja, – mogen we het the troubles 
noemen ? – Hoe het het Antwerpse 
onderwijs verging, naargelang welke 
godsdienstige overtuiging – ook poli-
tiek – het voor het zeggen kreeg in de 
16de-17de eeuw… dat bespreekt Guido 
Marnef.

Het hoofdstuk dat Ria Fabri ons geeft 
draagt niet voor niets de titel “Ars 
sine scientia nihil est” (Kunst zonder 
wetenschap is niets). Hier beschrijft 
ze artistiek én erudiet Antwerpen van 
de 16de tot 18de eeuw.

Ook kunst is een wetenschap, hoe-
wel misschien meestal het kleinere 
broertje bij de faculteiten. Maar de 
artes geven er wel ruim plaats aan. 
Timothy De Paepe (ons bekend van 
het Vleeshuis) en Jan Dewilde weiden 
uit over de kennis en innovatie in het 
Antwerpse muziekleven van de 16de 
tot 19de eeuw.

Dat ons Antwerpen een handelsstad 
is en was zal wel geen nieuws zijn 
zeker ?
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En wat hebben handelaars zeker 
nodig ? Juist: wiskunde. Zonder dat 
gaan de rekeningen letterlijk niet 
kloppen. Ad Meskens noemt het in 
zijn hoofdstuk dan ook “de dienstmeid 
en koningin der wetenschappen”. Hij 
behandelt daarbij de periode van de 
16de tot 18de eeuw.

Wat velen van ons dan weer al eens 
letterlijk aan den lijve ondervonden 
hebben, is het belang van de genees-
kunde. Robrecht Van Hee beschrijft 
de geschiedenis van het geneeskundig 
onderwijs in Antwerpen van de 15de 
tot de 20ste eeuw onder de mooie titel 
“Van Blauwe Toren tot universiteit”.

Dave De ruysscher bespreekt dan 
weer de rechtswetenschappen van 
de 16de tot de 19de eeuw. Het zal 
niemand verbazen dat niet alleen 
een academische benadering hier 
belangrijk was, maar ook – we zijn 
in Antwerpen – een praktijkgericht 
handelsrecht.

In de zestiende, begin zeventiende 
eeuw waren we hot. Zeker op het ge-
bied van architectuur en stedenbouw. 
Piet Lombarde toont ons hoe we op 
dit vlak een laboratorium waren voor 
de Nederlanden en Europa.
In een volgend hoofdstuk behandelt 
hij een meer specifiek gegeven in dit 
kader: de vestingbouw van de 16de tot 
de 19de eeuw.

Robrecht Van Hee en Marc Demol-
der tonen ons dan weer hoe in de 
19de-20ste eeuw kunst, creativiteit, 
techniek en wetenschap met elkaar 
verbonden en vervlochten konden 
zijn. Treffend geïllustreerd door twee 
markante figuren: Albin Lambotte en 
Henri Van Heurck.

Maar terug naar onze bron van rijk-
dom…Helma De Smedt geeft een 
overzicht van hoe onze stad van een 
wereldstad met haven in de 16de eeuw 
evolueerde naar een havenstad met 
wereldhandelsstromen in de 19de 
eeuw.

Tenslotte naar de uitgever van dit 
lijvig boek: onze universiteit.


